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AAN TAFEL…….. 

 

 

 

mmv muzikanten van de muziekvereniging Hummelo en Keppel 
  



muziek 

 
Op de drempel 

 
welkom en mededelingen 
 

voor zover mogelijk gaat de gemeente  staan 
 
aanvangslied:  273 
 

 
 

Loof God, Hij stuurt het schip der kerk, 
dat naar de morgen vaart. 
Hij is de hartslag van ons werk, 

Hij houdt het welbewaard. 
 

Loof God, zijn vinger wijst ons aan, 
een toren in de tijd, 

dat het ten hemel toe moet gaan, 
en gaat in eeuwigheid. 
 

Loof God, want Hij spreekt onze taal, 
Hij troont op onze lof. 

In woord en doop en avondmaal 
houdt Hij bij ons zijn hof. 

  



Loof God, die ons aan tafel vraagt, 

loof bruid, uw Bruidegom. 
Ik loof U die mijn leven draagt, 

o lieve God, ik kom. 
 
 

votum en groet 
Onze hulp in de Naam van de Heer 

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
die trouw blijft in eeuwigheid 
EN DIE NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON. 

Genade met u en vrede van God onze Vader 
door Jezus Messias in de kracht van de Heilige Geest. 

AMEN. 
 

Drempelgebed 
 
lied 288 

 



 
 

Kyrie en Gloria 
 
smeekgebed (aansluitend gezongen Kyrie) 
… 
Heer ontferm U 
en hoor ons als wij biddend zingen; 



 

 
 
  



loflied: psalm 100: 1, 2, 4  

 
Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.’ 
 
Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 
 
moment voor de kinderen 
 
de Schriften 
 
groet: de Heer zal bij u zijn / DE HEER ZAL U BEWAREN 
 
gebed bij de opening van de Schrift 
 
schriftlezing Jesaja 55: 1-6 
 

Lied 451 
 



 
 
Richt aan uw heil voor wie in onheil leven, 

zend uw gerechtigheid als morgendauw, 
dan zal het land de rijkste vruchten geven: 
de vijgenboom en wijnstok van de trouw. 

 
Richt op uw woning en roep ons tezamen, 

omring ons met uw alvermogend woord, 
wees ons een tempel en roep onze namen, 

zodat wij juichen: God heeft ons verhoord! 
 
Richt aan de vreugdedis voor al de dagen, 

reik ons de beker van uw trouwverbond, 
wij zullen altoos van uw heil gewagen 

in brood en wijn, totdat Gij wederkomt. 
 

Richt over de aarde en haar diepe stromen, 
de volkeren, de sterren, zon en maan, 
zij zullen allen voor uw aanschijn komen 

en zingen dat uw woorden niet vergaan. 
 

 
schriftlezing Lucas 14: 7-24 
 

tafelgesprekken….. 
 

muziek  



 

aankondiging en inzameling van de gaven. 
 

we vormen een kring en bidden samen het Onze Vader  
 
 

 
 



lied 1006 Onze vader in de hemel



 



Maar weer samen verder gaan.. 

 
zegen 
 

a: amen 3x 
 

lied 234 
 



 

 

muziek 
 

 
 

 
 
 

 



 



 


